Voorspraak van de heiligen
Geschreven door Bas Walbeek

1. Waarom zouden we de heilige vragen om voor ons te bidden?

De reden is dat ze in de hemel zijn en dicht bij God. Net zoals we hier op aarde
mensen vragen om te bidden, kunnen we ook de heiligen vragen. In de Bijbel staat
dat de gebeden van rechtvaardige mensen sterk zijn en veel kracht hebben (Jakobus
5:16). Omdat de heiligen in de hemel helemaal bij God zijn, zijn hun gebeden extra
krachtig.

2. Waarom zouden we naar ze bidden als ze dood zijn?

De heiligen zijn inderdaad gestorven op aarde, maar ze leven verder in de hemel met
God. Jezus leert ons dat degenen die in Hem geloven nooit echt zullen sterven
(Johannes 11:25-26). Omdat de heiligen bij God leven, kunnen ze voor ons blijven
bidden en zijn ze betrokken bij ons leven.

3. Hoe kunnen de heiligen weten wat we bidden?

De heiligen weten wat we bidden omdat ze verenigd zijn met God in de hemel. God,
die alles weet, kan ervoor zorgen dat zij onze gebeden kennen. Zoals in
Openbaringen 5:8 en Openbaringen 8:3-4 wordt beschreven, brengen zij onze
gebeden naar God. Dit geeft aan dat ze onze gebeden horen en deze doorgeven.

Ook In Lukas 16:25 staat: "Maar Abraham zei: 'Kind, herinner je dat je in je leven
je goede dingen hebt ontvangen, en Lazarus op dezelfde manier slechte

Hoe kon Abraham weten dat Lazarus in zijn leven slechte dingen had meegemaakt?
Je zou kunnen zeggen: ‘Maar dit is een gelijkenis.' Maar gelijkenissen zijn gebaseerd
op echte dingen, niet op verzinsels. Hier zijn nog meer voorbeelden:

Lukas 15:7 "lk zeg u dat er meer blijdschap zal zijn in de hemel over één
zondaar die zich bekeert dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen
bekering nodig hebben."

Hoe kunnen de heiligen en engelen weten of een zondaar zich bekeert? Dit betekent
dat de heiligen in de hemel zich bewust zijn van, of bewust worden gemaakt van, wat
er op aarde gebeurt. De Geest kan dus onze gebeden aan de heiligen en de engelen
bekendmaken.



Openbaring 5:13: "En alle schepselen in de hemel, op de aarde, onder
de aarde en in de zee, en al wat daarin is, hoorde ik zeggen: 'Aan Hem
die op de troon zit en aan het Lam zij de lof, de eer, de heerlijkheid en de
kracht, tot in alle eeuwigheid!"."

Hier zie je dat er communicatie is tussen de hemel en de aarde. Deze vers
toont dat alle schepselen, zowel in de hemel als op aarde, God aanbidden.

Hebreeén 12:1: “Daarom dan, nu wij zulk een grote wolk van getuigen
rondom ons hebben, laten wij afleggen alle last en de zonde, die ons
lichtelijk omstrikt, en laten wij met volharding de wedloop lopen, die
voor ons ligt.”

zegt dat we omringd zijn door een grote groep heiligen, alsof ze toekijken en
ons aanmoedigen. Ze helpen ons om vol te houden in ons geloof.

Tobit 12:12, 15: "Nu dan, wanneer gij badt en Sara, zo bracht ik de
gedachtenis uwer gebeden voor het aangezicht van de Heer. [...] Ik ben
de aartsengel Rafael, één van de zeven die voor de Heer staan en Hem
dienen."

Dit laat zien dat de aartsengel Rafael de gebeden van Tobit en Sara bij God
brengt. Dit betekent dat engelen en heiligen onze gebeden aan God kunnen
doorgeven, zelfs als ze in de hemel zijn.

Openbaringen 6:9-10: “En toen het Lam het vijfde zegel geopend had,
zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het
woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met
luider stem: Hoe lang, Heilige en Waarachtige, oordeelt en wreekt Gij
ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?”

Dit toont dat de zielen van de martelaren in de hemel zich bewust zijn van wat
er op aarde gebeurt en zelfs tussenkomen bij God door Hem te vragen om
gerechtigheid.

2 Makkabeeén 15:12-14: “En hij vertelde hun het betrouwbare visioen
dat hij gezien had, een wonderbaarlijk gezicht dat hem allen verblijdde.
Dit was zijn visioen: de hogepriester Onias, een goed en edel man, die
sinds zijn jeugd was bezorgd geweest voor alles wat het volk aangaat,
stond met uitgestrekte handen te bidden voor het gehele Joodse volk.
Daarna verscheen er een andere man, opmerkelijk door zijn grijze haren
en aanzienlijke waardigheid, en met een buitengewone en majestueuze
uitstraling. Toen zei Onias: 'Dit is de man die van harte voor het volk
bidt, de profeet Jeremia.™

Dit is een goed voorbeeld van heiligen die, zelfs na hun dood, voor de
levenden bidden en hen helpen.



Over Deuteronomium 18:10-12

"Er mag onder jou niemand gevonden worden die zijn zoon of dochter door het vuur
laat gaan, of die waarzeggerij of waarzegger of tovenaar of tovenares of iemand die de
doden oproept, of iemand die de geesten raadpleegt of de doden vraagt. Want
iedereen die deze dingen doet, is een gruwel voor de Heere."

Deze vers praat over occultisme en heidense praktijken, en voorspraak valt hier niet onder
omdat je in voorspraak geen doden oproept, maar vraagt aan de heiligen die levend en met
God zijn om voor je te bidden.

Over Timotelus 2:5-6

"Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus
Jezus, die Zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen."

Het zegt dat Jezus de enige Middelaar is tussen God en mensen. Dit betekent niet dat
andere mensen niet voor ons kunnen bidden. Voorspraak, of het bidden voor anderen, is iets
wat gewoon kan omdat de heiligen alsnog Jezus als middelaar gebruiken om naar God te
komen. De heiligen hoeven geen Middelaar te hebben om onze gebeden te horen, omdat de
Geest aan hen bekend maakt wat wij bidden, wat erg duidelijk te zien is aan de verzen die
zojuist genoemd zijn.

Maar het staat niet letterlijk in de Bijbel?

Sommige mensen zeggen dat we de heiligen niet om voorspraak mogen vragen, omdat het
nergens letterlijk in de Bijbel staat. Maar dat is wat je “opperviakkigheid” noemt, dat betekent
dat iemand alleen kijkt naar wat zichtbaar of gemakkelijk is, zonder te zoeken naar de
diepere waarheid of betekenis die eronder ligt. Want ook bidden tot de Heilige Geest staat
nergens letterlijk in de Bijbel. Toch doen christenen dat, en dat is niet verkeerd, omdat de
Heilige Geest God is. Op dezelfde manier geldt dit voor de voorspraak van de heiligen. Het
idee staat misschien niet letterlijk in één vers, maar de principes zijn duidelijk aanwezig. De
Bijbel laat zien dat de heiligen bij God leven, dat ze gebeden naar God brengen (zoals in
Openbaring 5:8), en dat ze weten wat er op aarde gebeurt. Als we alleen naar de woorden
kijken en niet naar de bedoeling ervan, missen we de diepere waarheid. Voorspraak vragen
aan de heiligen is dus geen afdwaling, maar juist iets dat goed past bij wat de Bijbel ons laat
zZien.



Voorspraak in de vroege christelijke kerk

In de vroege kerk (2e en 3e eeuw) was het vragen om voorspraak van de heiligen al een
bekende praktijk. Vroege christenen geloofden dat martelaren en rechtvaardigen die
overleden waren, dicht bij God leefden en voor hen konden bidden. Schrijvers zoals
Tertullianus (ca. 160—220) en Augustinus (354—430) spraken hierover en benadrukten dat
hun gebeden krachtig waren. Ook andere kerkvaders, zoals Cyprianus en Clemens van
Alexandrié, waren het hiermee eens en stelden dat de heiligen in de hemel kunnen
voorspraak doen voor de gelovigen op aarde. In de liturgie van de vroege kerk werd
regelmatig om hun voorspraak gevraagd, wat laat zien dat voorspraak al vroeg een
belangrijk onderdeel was van het geloofsleven.

Conclusie

Wat we uit dit kunnen halen, is dat de heiligen ook in de hemel bidden voor ons en dat ze
zich bewust zijn van wat hier op aarde gebeurt. De Heilige Geest maakt het aan hen
bekend. Dit is waarom er geen probleem is met de leer van voorspraak en het alleen maar
positieve effecten kan hebben, wat blijkt uit schrift en veel getuigenissen van mensen.
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